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PRESENTATIETEKST 

 

De kleuren van de emotie 
 

Het is een voorrecht om het werk van een negentigjarige, jonge schilder te kunnen presenteren. André 

Barthélemy werd geboren in 1921 en werkt sinds 1948 in de Ateliers Mommen te Sint-Joost-ten-Node. 

Hij wijdt zich met bezieling aan het schilderen van grote doeken, waarbij hij vaak oude composities 

herneemt. Meerdere jaren kunnen verstrijken vooraƭŜŜǊ ƘƛƧ ŜŜƴ ǿŜǊƪ ŀƭǎ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ΨafΩ beschouwt. Maar 

dat heeft geen belang. Het enthousiasme is, ondanks die jaren, intact gebleven, en in het atelier komen 

er steeds nieuwe schilderijen bij. Dat nieuwe werk vergroot zijn herinneringen uit, stelt zijn artistiek 

engagement voor, of zijn empathie met het universum ς ondanks de gebeurtenissen en beproevingen 

die de 20e eeuw zo sterk hebben getekend. 
 

André Barthélemy is een gepassioneerd beeldend kunstenaar wiens leven sinds zijn kindertijd volledig in 

het teken staat van tekenen, schilderen, kleuren en alles wat met afbeelden te maken heeft. In die mate 

zelfs dat deze passie hem soms dreigde te verteren, en de kunstenaar voor een tijdje afstand moest 

nemen. Enkel zo kon hij deze terug in de hand krijgen, en er een energie aan ontlenen die slechts 

bewondering kan oproepen. De generositeit van zijn inspiratie, de verscheidenheid en de vrijheid van 

zijn werkwijze spreekt uit elk van zijn tekeningen en schilderijen. Deze onderlijnen de oorspronkelijkheid 

van een zowel overvloedig, verbazingwekkend als krachtig oeuvre. Dat wordt voortdurend gevoed door 

een niet aflatende, intense emotionaliteit die op haar beurt wordt omgezet in een kundig beheerste 

beeldentaal die neerslaat in uiterst disciplineerde composities. 
 

Het parcours van deze kunstenaar wordt beïnvloed door uiteenlopende bronnen. Zo was er zijn 

autodidactische opleiding, zijn beroepspraktijk als technisch tekenaar en de bijzondere leermomenten, 

met ontmoetingen en goede raad. Dat was met name na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, met de 

expressionistische schilder Reinhold Ewald. Ook het naoorlogse artistieke klimaat in Brussel stimuleerde 

de energie van de generatie waartoe André Barthélemy behoort: de Jeune Peinture, maar ook Cobra en 

alle zijvertakkingen daarvan die door het expressionisme en de abstractie werden beïnvloed. De Ateliers 

Mommen zijn wat dat betreft een creatieve hotspot, een vrijplek van kunstenaars sinds het laatste 

kwart van de 19e eeuw. Een plek ook die een waaier aan temperamenten en persoonlijkheden heeft 

ontvangen en gehuisvest. 
 

Alle artistieke stromingen van na 1945 hechtten groot belang aan de uitdrukkingskracht, waarbij kleur 

en energie een eersterangs rol speelden. Om die reden hebben sommige werken van André Barthélemy 

een zekere mate van verwantschap met de heftige accenten van Paul Maas, of de korreligheid van Rik 

Slabbinck. Toch worden onderwerpen bij Barthélemy op een meer zinspelende manier verbeeld, ook bij 

werken op monumentaal formaat. DŜ ǿŜǊƪŜƴ ŘƛŜ ǘƻǘ ŘŜ ǊŜŜƪǎŜƴ Ψ[ΩŀōǊƛΩ όΨDe schuilplŀŀǘǎΩύ ōŜƘƻǊŜƴΣ 

brengen flarden van het geheugen samen, net als momenten van diepe melancholie. Deze vloeien 

samen in kleurtonaliteiten die gaandeweg sterker met elkaar contrasteren. 
 

De tegenstelling tussen rood en blauw bijvoorbeeld stelt een wederkerend thema voor: zware 

beproevingen, oorlog, onrechtvaardige rampspoed die het lot van mensen bepaalt ς zoals de 

opmerkelijke en intense evocatie van de mijnramp in Marcinelle. Dat thema wordt neergezet in een 

levendig rode kleurenwaaier, van vermiljoen tot en met karmozijn. Hoop daarentegen wordt gevat in 



 

een hemelsblauw. Dat spat, naargelang het onderwerp, gul of net heel spaarzaam van het doek. 

Barthélemy maakt daarvoor geregeld gebruik van een pointillistische techniek, waardoor het doek met 

een dikke laag bedekt wordt en wat een gevarieerd spel tussen kleur en licht oplevert. 
 

Opvallend is eveneens de steeds prominentere aanwezigheid van een geometrische gestrengheid in de 

uitwerking van de compositie. Net als een bepaalde voorkeur voor monumentale oppervlakten. Beide 

kenmerken vertalen zich echter niet in een rigide, vaste vormentaal. De vaak dikke schilderpasta krijgt 

een haast sculpturaal karakter, met uiteenlopende vormen van reliëf en structuur. De grote variëteit 

aan technieken getuigt van de verbazingwekkende vitaliteit van een kunstenaar die altijd bijzonder 

gewetensvol is in de uitvoering van zijn werk.  

 

De kunstenaar in zijn atelier verrast 
 

Philippe Debroe, fotograaf en coördinator van deze retrospectieve, presenteert hier ŜŜƴ ǊŜŜƪǎ ŦƻǘƻΩǎΣ ŀƭǎ 

tegenhanger van de werken van André Barthélemy. Deze beelden in zwart-wit portretteren de 

kunstenaar en de mens, in de vertrouwde beslotenheid van zijn atelier in de Liefdadigheidsstraat. Het 

wederzijdse begrip en waardering verbinden ǎƛƴŘǎ нллр ǎŎƘƛƭŘŜǊ Ŝƴ ŦƻǘƻƎǊŀŀŦ Ŝƴ ŘŜȊŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛƭƭǳǎǘǊŜǊŜƴ 

op een indringende wijze de pittige persoonlijkheid van Barthélemy. De fotograaf bevestigt hier zijn 

grote talent om levende kunstenaars te portretteren. We herinneren aan zijn vroeger werk, over 

tangodansers en de acteurs van de Finse filmregisseur Aki Kaurismäki. 
 

Het werk van Philippe Debroe toont de kunstenaar die aan het werk is, en geeft zo een unieke kijk op de 

bijzondere sfeer van de Ateliers Mommen. Het nodigt ons ook uit om aandachtig(er) naar de originaliteit 

van het levenswerk van deze schilder te kijken. Een kunstenaar bovendien, die lang geleden, hier in dit 

gemeentehuis werkte. Nu is hij terug hier, om een deel van zijn oeuvre te tonen. Het is een mooie 

gelegenheid om hulde te brengen aan zijn talent en om hem te bedanken voor zijn wijze levenslessen. 

 

 

Yves Jacqmin 

kunsthistoricus 
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ANDRÉ BARTHÉLEMY. Retrospectieve 
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Van 24 januari tot en met 15 februari 2014 
 
Gemeentehuis van Schaarbeek 
Museumzaal 
Colignonplein 
1030 Schaarbeek 
 
Woensdag en vrijdag: 10-16u 
Donderdag: 12- 19u 
Zaterdag: 10-13u 
 
Gratis inkom 
 
Geleide bezoeken in het NL en FR: 
Min. 10 personen 
Prijs: 5 ϵ / persoon 
 

Verplichte reservatie: 
nederlandse.cultuur@schaarbeek.irisnet.be ς 02/240 34 34 
www.1030cultuur.be 
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BEELDMATERIAAL 

 

Het beeldmateriaal van de tentoonstelling kan in hoge resolutie verkregen worden op het 

volgende adres: philippedebroe@skynet.be 
 

 
André Barthélemy, Schilder met palet (olie op doek, s.d.) 
 

 

 
André Barthélemy, De kleine kleermaker (olie op doek, 1961) 
 

 

 
André Barthélemy, De bediende (olie op doek, s.d.) 



 

 
André Barthélemy, De zonnegodin (olie op doek, s.d.) 
 

 

 
André Barthélemy, Oneindige droefheid (Marcinelle) (olie op doek, s.d.) 
 

 

 
André Barthélemy, De terril (Marcinelle) (olie op doek, s.d.) 
 

 

 
André Barthélemy, Marcinelle 1956 (olie op doek, s.d.) 

  



 

 
André Barthélemy, De vliegende jockeys (gouache en inkt op papier, 1947) 
 

 

 
André Barthélemy, De pianist (gouache op papier, s.d.) 
 

 

 
André Barthélemy, De liggende christus (olie op doek, s.d.) 
 

 

 
André Barthélemy, Mijn moeders begrafenis (en de mijne) (olie op doek, s.d.) 
 


